Inhoud

De enige levende man in Amsterdam
Het roesachtige, extreme schrijven
Goede grammatica, geen literatuur
De Nederlandsheid van de Nederlandse literatuur
Voetballen met Harry

Gevecht tegen ijdeltuiten

Mijn salingeriaanse leven

De nostalgische golf

Dwalen in Brakmanland

De dubbele blik

Terug in de Rembrandtstraat

Verantwoording en aantekeningen



