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Familie  
Mijn ouders zijn goed in ontvreemden  
Zij is mijn moeder niet maar zwaait  

Uitzicht  
De laatste dag komt er iemand schaken  

Mijn oma zwemt in de winterzee  
Als het regent op zondag IJ 

 Wasdagen 

Het begon allemaal op zo'n avond dat ik vergat  
Waar praten we over als we 22 

Wasdagen 23 
 zijn 24 

De gordijnen zijn klam vandaag 25 
Zonder context had ik je niet herkend zie je zacht 26 

Samenwonen 27 
Oogsten 28 

 Overblijvers 

Hij ligt in bed met zijn sokken van gisteren  
Sri Lanka 32 

Hij houdt van lichte dingen 33 
Zijn ziel heeft de  niet overleefd 3 4 

 neemt gulzig een slok uit zijn mouw 3 5 
Gevonden voorwerpen 36 

Wat nou als de meeuwen in zee zouden duiken 37 
Overblijvers 38 



 Finse meisjes 

Eenzaamheid ruikt naar kalfslever in een ovenschaal  
Als mijn mond aan de binnenkant van mijn trui zit vastgeplakt 42 

Wie neemt het licht mee 43 
Het liefst zou je me van het balkon gooien 44 

Finse meisjes zeggen zelden gedag 45 
Liefdesbrief 46 

Midzomernacht 47 
Je kan heel vrolijk kijken zonder te glimlachen 48 

Dit feest 49 
De vloer blijft hoopvol aan schoenen plakken  

Vertrek  


