Inhoud

Woord vooraf
DE KOLONIALE ONTMOETING ALS FUIK

Baten van overzee
Het profijt in cijfers
‘De kurk waarop Nederland drijft’
De proef op de som

De roeping van Nederland
De vloek van het verleden
In opdracht van de voorsprong
Een zedelijke verplichting

De fascinatie van Indié
Kennis is macht
Koloniale wetenschappen
Indische letteren en kunst

De Indische generatie
Nederland in Indié
Indié in Nederland
Het onmogelijke afscheid

DE KOLONIALE ERVARING ALS SPIEGEL

Multicultureel Nederland
Indische erfenis
Nederlandse problemen
Indische vragen
Geconstrueerde verscheidenheid
Culturele minderheden
Indisch pluralisme
Tussentijdse balans

17
18
20
25
28
30
32
37
71

48
52
57
57
63
72

79

84
87
92
101
104
106
13
120



‘Op zoek naar de barbaar’
De verdediging van het Westen
Expansief universalisme
De relativistische verleiding
Afweging en keuze

Hlustratieverantwoording
Noten
Personenregister

130
133
143
149
155

157
158
187



