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 7  _ Voorwoord  een gewezen 
uitgeefster 
Over België en de troost van het ongerijmde 

 11  _ 1. Het  den van Laken 
 verontwaardigt zich over 

de verontwaardigden?' 

 17  _ 2. De mensen-manager van Oostende 
 je in het land van de Belgen wil wonen' 

 21  _ 3. De koetsier van Brugge 
'Gedenk dat ge  verveelt' 

 27 —  4.   Malonne 
'Schrijf me met de krijtjes  je tepels!' 

 33  _ 5. De klagers van Luik 
'Ik ben zo vreselijk gelukkig' 

 37 —  6. De    
'De Uitgever moet weg!' 

 41  _ 7. De patiënt van Gent 
Over het hart van de Belgische wet 

p 47 — 8. De allochtonen-auditie van Antwerpen 
'Dit incident is begonnen' 

 51  _ 9. De wikipedisten  Dinant 
Over  
en Mohammed Robespierre 

 55  _ 10. De intellectuelen van Brussel 
Over de mogelijke dood van de koning 
en het  om  te Zijn 

 De boswachter  Tihange 
Googelen op 'mongolen' 

 _ 12. De komiekenconferentie 
van Rochefort 
En de komische imperatief 

  De gedupeerden  Diest 
Over liefdes die goed zijn begonnen 

 75  _ 14. De schatrijke voetballer van Genk 
'Solidariteit is gegalvaniseerd egoïsme' 

 79  _ 15. De  van Bertrix 
Over de Hoer van België. 
Een historisch manifest 

 85  _ 16. De criminelen van  
Over het Nieuwe België 

 89  _ 17. De dromers van Lier 
En  fontein van licht 

 93  _ 18. De kleine jongen van Hoei 
Over het hoogste geluk 
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