
I nhoud  

Woord vooraf 6 

Waarom doe ik dit in vredesnaam? 9 
Herman en de hel 12 
Anne 15 
Ik moet me eindeloos vaak verantwoorden 

waarom ik geen alcohol drink 18 
Marienburger Allee 43, Berlijn 21 
De eeuw van mijn schoonmoeder 24 
Ik ben toch zo benieuwd 27 
De Brugwachter 30 
Over een gelovige minderheid, de brief van 

Klaas DijkhofF en de stilte in Taizé 33 
Na Pasen is echt alles mogelijk 38 
Mijn kleine en mijn grote strijd 41 
Ina hoort erbij 44 
Bewijslast 47 
Het is ook erg 50 
Maar ben ik ook schuldig? 53 
Een requiem voor het oude jaar 56 
Buiging voor alledaagse held 59 
Sociale actie en opwekkingsliederen 62 
Zonder vergeving worden we genadeloos 65 
Nedergedaald ter Brussel 68 
Moeten we weggaan of blijven? 71 
Donkere droom 74 
Voor Joden weer vijf voor 1933 77 
De Marathonloper 80 



Groen, gelovig en gelukkig 83 
Bombarderen in Gods naam? 86 
Ik ben bang voor elke meerderheid 89 
Vijf Kamerleden en twee Senaatszetels 92 
Een heilige, algemene stoeptegel 95 
Roetveegpiet is de triomf van de polder 98 
Hoop op iets moois 101 
Het 'wij' dat verstikt 104 
Rondvliegend marmer 107 
Als je geest een labyrint wordt en woorden 

je ontvallen 110 
Ergens begrijp ik jihadgangers 113 
Wenkbrauw 116 
Waarom zouden we bang zijn? 119 
Ruimte voor wat je door de ziel snijdt 122 
Ineens flitst het door me heen: Waarom doe ik dit? 125 


