Inleiding

'Een lichtzinnig
fabrieksmeisje"

*Ik wist op dat oogenblik
hoegenaamd niet wat de SD was'

‘De jaren waar Zze
het zo goed hadden'

'Komt straks de harde strijd,
wij zijn bereid!’

‘Gaston,wat hebt gij
nu uitgestoken?’

'Elk zijn goesting,
gij nu, ik na de oorlog'

‘De veranderde omstandigheden’

'Delbeke was van veel zaken
van de Sipo op de hoogte'

‘Daar hij te luid riep,
moest ik op de piano spelen’
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‘Gij zult spreken,
wij zullen uw muil openbreken’

‘De vuile bende van Leeuwarden’
‘Und was dann geschehen wird,
das werdet ihr vielleicht

ahnen konnen*

‘Aber keine Angst, Rose-Marie'
'Nog steeds het onmensch Delbeke'
Papa Jean

Het leger met spade en houweel
'‘De grote familie der Zwarten'

De tragiek van de meubelmaker

Besluit:
een leven op krediet
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