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Mistig

Dans

Motten

Pendel

Vader

Een marmeren gezicht

Baudolino

Gestorven hand

Lauw vuur

Het gejammer vreet de gehoorgang weg

II

Een aanhoudende herfst

Wat de verteller zei

Granaatappel

Spiegel

Rood

Hart in bakkershanden

Ik ben je rivaal

Meisjes breng mij mijn lief terug
Zeg liefde

Welkom

Nawoord van de vertaler
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