
Inhoud 

7 Voorwoord 

9 Delphine Lecompte 
Paardengebitverzorging, wauw, 
dat is het helemaal! Zo poëtisch! 

15 Bernard Wesseling 
Ik wil het de wereld in knallen 

21 Remco Campert 
Ik lees graag in de Grote Van Dale 

25 Mustafa Stitou 
Woorden zijn ontzettend veelkoppig 

29 Pieter Boskma 
De werkelijkheid in haar beste pak 

35 Menno Wigman 
Dichten is toch een glibberig iets 

45 Bernke Klein Zandvoort, Lieke Marsman 
en Kira Wuck 
Taal als houvast 

55 Rozalie Hirs 
Ja, ik houd van jou, gedicht 

61 Antjie Krog 
Ik dacht: 0, die bokken. Die arme, 
arme, arme bokken 

67 Maarten van der Graaff 
De troep die overblijft is het gedicht 

77 Anneke Brassinga, Hafid Bouazza 
en Miek Zwamborn 
De ultieme vorm van lezen 



9i K. Schippers 
Een mogelijk begin van veel 

ioi Ted van Lieshout, Bette Westera 
en Edward van de Vendel 
Wat je moet doen als je over 
een nijlpaard struikelt 

in Anne Vegter 
De bereidheid ver te gaan 

117 Sasja Janssen 
Taal als daad 

123 Kreek Daey Ouwens 
Er is maar één herinnering en die 
verandert telkens 

135 Radna Fabias 
Je loopt met dit lichaam door de wereld 

151 Ghayath Almadhoun 
Op de vlooienmarkt vonden we een 
tweedehands verdriet 

159 Alfred S chaffer 
Ik houd van dat onwillige, dat schurende 

169 Vrouwkje Tuinman 
Eén hand omhoog en één hand op zijn hart 

183 Joost Oomen 
Je hebt een gezicht als een klomp 

195 Ester Naomi Perquin 
Het bewijs van niks 

201 Eva Gerlach 
Een naakte vorm van denken 



2og Poëzie 
249 Verantwoording 
251 Over de dichters 
255 Over de makers 


