INHOUD
ONTVANGENIS (1936)

I. LIEDEREN VOOR DE MAN

Mijn jonge lijf plooit als een wisse

Ik min u om u zelf

Ik weet me vrouw, ik weet me groot
Ik voel me rijk nu boven vele vrouwen

II. LIEDEREN VOOR HET KIND

Mijn kind

Zo vloeit in mij

Dat kleine, naakte lijf
Mijn borsten ronden

VADER
(1938)

Ik voel nog in mijn hand

Zo zag ik u, vader, henengaan

Gij zijt verdwenen v4or ik heb geweten
Misschien heeft uw gelaat

En toch leef ik met u

Uw schaduw zal ik in mij dragen

Mijn tere lichaam, dat maar leeft

Gij, die de moeder van mijn vader waart

MOEDER
Uw handen bleven liggen aan die grens

DE AARDSE BRUID
(1950)

O Eva, verre vrouw

Ik ben geboren uit Gods adem
Waarom gaf God mij aan de man
Laat me dan leven, Heer

Kan ik u ooit genoeg beminnen
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Niets dan uw handen in de mijn
Het leven lokt met duizend monden
Ben ik nog schaduw

Ik dans door uwe tuin

NA HET BRUIDSLIED
(1953)

Q, vreemde vrouw

HET HUIS VAN DE STILTE
(1959)

Dit is het huis van de stilte

De dromenvijver

Gij leert mij de taal van de kruiden
Wissenbos

Midzomernacht

Hoe vreedzaam ’t oude paard

Mist

Kraaien

Het nest

Maria Magdalena

Dit is het uur dat de uilen schreeuwen
Aan de lente van Grieg

Nog breken mijn handen het dagelijks brood

NIET GEBUNDELDE GEDICHTEN
uit Verzamelde gedichten (1978)

Hilde

Mijn vriend die zoveel wist
Etrusker

Mijn vader speelde de contrabas
Mijn moeder spreekt

Ik keek naar d’horizont

De eenhoorn en de maagd

GEMARMERD IN TIID
(1976)

Leef en denk niet aan de dood
Druk mij inniger tegen u aan
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Tussen hemel en de grond

Zo spatten de sterren uit elkaar
Geen eksters meer

De veehoeder

De schapen liepen aan mij voorbij
Het nest is leeggezongen

Kijk me niet aan

Gemarmerd in tijd

Diep als het mes, snijdt mij uw naam
Er is mist, mijn man

Vergroeid in deze boom

Hebben wij elkaar gevonden

'K BEN PLOTS WEER EEN VROUW
(1988)

1k waad met mijn hand als in water
Een laurier

Laat mij u nog meer beminnen
Geef mij uw klaarte

Gij en ik in deze voor

Onze hoofden naast elkander
Gespijkerd nu in mijn smart

De kersebomen bloeien

Zwaluwen traag op een draad
Antwerpen

Het linnen strijken van de man die men bemint
De linde geurt door alle ecuwen
Dek uw gelieven, vrouw

En toch is ’t leven schoon

Nacht van de grote maan

Ot sont les neiges d’antan?

Ben ik meermin in u geborgen
Kathedralen

Zoek mij in verweerde rotsen

De hinde was zo licht

Een wolk tekent uw naam

Gij lacht en gij bijt in de appel
Albumblad

Parabel van de vermoorde onschuld
De ovens branden

Aan alle bloed- en plasmagevers

O, God, indien ge zijt
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In ’t land van Gandhi is er honger 127

1k slaap... ik slaap op de plaats 129
Ik wacht u nog altijd, mijn man 130
Ik zei u gister 131
Zij is het kind van mijn “Ontvangenis”’ 134
Zeg niet 133
Valk in de lucht 134
Aantekeningen 135
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